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i Kerk Zuiderkerk - Nieuw Amsterdam-Veenoord

15 februari 2026 Voorganger: Ds. E.de Vries-Baarlink
Organist: Mevr. Willy Misker
Groen

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen om samen te omarmen

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Openingslied: Psalm 66: 1

Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Gods glorierijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.

Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Bemoediging — groet en drempelgebed
Samenzang: Psalm 66: 3 en 7

Doe onze God uw loflied horen,

gij volken, zing alom op aard,

loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.

Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,

heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.



Inleiding op de dienst
Kyriégebed

Gloria: Lied 305

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
viam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD
1° lezing: Psalm 84

Samenzang: Met nieuwe woorden
(Lied 102 uit Zangen van zoeken en zien - mel lied 221)

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.



Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

2° lezing: Johannes 2: 13-25
Lied 326: 1,2

Van ver, van oudsher aangereikt,

een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,

weer viees geworden, opgestaan!

Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdatk.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.
Overdenking
Orgelspel
DIENST VAN HET ANTWOORD

Geloofsbelijdenis (gesproken)



Samenzang: Waar de liefde ons mag leiden - tekst Sytze de Vries
(mel: wat de toekomst brengen moge)

Waar de liefde ons mag leiden

als een lamp voor onze voet,

zal de hemel zich verblijden,

want God ziet en het is goed!
Kilte kan ons niet meer doden,
nooit sterft dan het licht voorgoed,
want de liefde blijft geboden

als een zomerzonnegloed.

Waar wij van de liefde leven,
hebben wij Gods stem verstaan.
In ons hart heeft Hij geschreven
hoe wij voor elkaar bestaan.
Liefde kiest in alle vrijheid,
liefde gaat een eigen gang,

leeft van louter overgave,

liefde duurt een leven lang.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven: 1° Diaconie 2° Pastoraat en Eredienst
Slotlied: Lied 146¢: 1, 7

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israéls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!



Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Wegzending en zegen
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Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk



Nieuwsbrief

Omzien naar elkaar

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, verblijft in de Horst, Rondweg 97,
7825 TC Emmen.

Samen gemeente zijn is ook zorg dragen voor elkaar in goede en in
kwade dagen. De bijbel noemt de mens beelddrager van God. Dan
vertegenwoordigen wij Hem in het omzien naar elkaar. Dan mogen we
in de moeite en het verdriet van het leven deze zorg dankbaar
ontvangen. Zoiets dichtte Huub Oosterhuis in couplet 2 van het lied
‘Zolang er mensen zijn op aarde’.
Zolang er mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan.
zolang zult U ons niet ontbreken
wij danken U in Jezus’ naam.

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet

Dinsdagmiddag van 12.30 — 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij
in de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat
met mij te delen of gewoon voor de gezelligheid.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: fam. Schuiling

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Dhr. P. Teelken,
Griendtsveenstraat

Huispaaskaars 2026 te bestellen.

Er is een mogelijkheid om de huispaaskaars 2026 te bestellen. De
voorbeelden en een inschrijflijst liggen de komende 3 zondagen tot en
met 22 februari in het voorportaal. U kunt ook de website bezoeken
www.boca.nl klik op Produkten-WEBSHOP. Of u bestelling doorgeven
aan alywinkel@hotmail.com. Ook voor meer informatie kunt u Aly
bereiken op tel nr 0630522280.

Veertigdagentijdkalender

Op woensdag 18 februari (Aswoensdag) begint de 40 dagentijd.
Vandaag wordt u een Veertigdagentijdkalender aangeboden.
Gemeenteleden die een nieuwsbrief bezorgd krijgen hebben de kalender
reeds ontvangen.


http://www.boca.nl/
mailto:alywinkel@hotmail.com

De veertigdagentijdkalender biedt voor elke dag een overdenking en
staat vol inspirerende quotes, liederen en gebeden. Zo kunnen we met
Jezus als voorbeeld op weg naar Pasen.

Paasgroetenactie 2026

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit
jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding
op de kaart is dit jaar gemaakt door een gedetineerde in de PI
Nieuwegein. Het thema is ‘De onvoorwaardelijke liefde van een moeder
voor haar kind’. (Zoals deze moeder haar kind liefheeft en beschermt,
zo houdt Jezus onvoorwaardelijk van ons: Hij droeg onze pijn, stierf aan
het kruis en overwon de dood uit liefde voor ons).

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 15
februari en 22 februari worden de kaarten tijdens de koffie aan u
uitgereikt. Op 23 februari worden alle kaarten in één envelop
verzonden.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen,
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies
wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een
bemoedigende groet hen goed doet. Het is altijd een feestelijke
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de
gevangenissen worden uitgedeeld. De diaconie

40-dagentijd project 2026

Dit jaar is vanuit Kerken met Vaart besloten om in de 40-dagentijd een
project in eigen land te steunen. Wij hebben gekozen voor de “Stichting
Wensambulance Noord-Nederland . Deze stichting is opgericht door
vrijwilligers, die veelal werkzaam zijn in de zorg. Wensambulance
Noord Nederland vervult wensen aan inwoners van Friesland,
Groningen en Drenthe. Als Wensambulance zijn ze volledig athankelijk
van donaties en giften die binnen komen.

Zondag 22 februari is de eerste zondag in de veertigdagentijd. We
starten dan met dit 40-dagentijdproject. U krijgt een spaarzakje
aangereikt, en de collecte bij de uitgang is dan bestemd voor dit doel.



Pannenkoeken eten op ‘Fat Tuesday’

In de jaarfolder 2025-2026 van Kerken met
Vaart is als een gezamenlijke activiteit
opgenomen: ‘“Pannenkoeken eten op Fat
Tuesday.”

‘Fat Tuesday’ is de dag waarmee de vastentijd begint. Nog even
genieten van een gezamenlijke fijne maaltijd voordat de tijd van
soberheid en bezinning begint, de 40-dagen tijd.

Deze activiteit wordt gehouden in de achterzaal van de Zuiderkerk op
17 februari a.s. Aanvang: 18.00 uur.

In verband met de voorbereiding is het fijn om te weten hoeveel mensen
we kunnen verwachten. Als u wilt mee-eten kunt u zich opgeven door
uw naam in te vullen op een intekenlijst die tijdens het koffiedrinken na
de dienst aanwezig is. Wilt u ook pannenkoekenbakken, dan kunt u dit
eveneens aangeven.

Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij: Albert Meijering, tel. 06
51498116

Heeft u vervoer nodig, dan kunt u dit ook even laten weten.

ANBO - PCOB
A.s. dinsdagmiddag 17 februari 2026 om 14.00 uur houden we als
ANBO - PCOB afdeling Schoonebeek onze ledenbijeenkomst in het
Aole Gemientehoes. Op deze bijeenkomst zullen we worden bijgepraat
door de wijkagenten over het werk wat zij zoal doen.
Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen en / of
opmerkingen te maken. Ook diegene, die geen lid zijn van onze afdeling
heten we van harte welkom!

Namens het bestuur, Freek Ensink

Zondag 22 februari

Voorganger: Ds. D. Sonneveld

Organist: Mevr. Willy Misker

Collecten: 1° Diaconie 2° Pastoraat en Eredienst
Uitgang: 40 dagen project

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief
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